
Wattanjûh, zijn we gedagvaart 
zonder bakboord of stuurboord

moeten we thuisblijven nou
 

Nondeju, dat worden lange dagen
daarvoor hebben we niet geschuurd

gekeurd en lak gesmeerd in winterkou
 

Sodeju, dit is geen schoone schijn
van rechtvaardige golfslag tegen de kant

met Witte singel of Van der Werfpark in ’ t vizier 
 

Koekeroe, vanaf de kade verlangend 
naar de welvaart van weer uitvaren 

met Irma la douche vanaf hier
 

Maar, we zijn doordouwers en 
over 1,5 maand ligt dat water er nog dus 

cocosmacronen op zeebenen houd vertrouwen
 

Is een vloot een verzameling schepen?
Nee, het is de aanwinst van een heuse familie 

van schippersmannen en bootsvrouwen!
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